
CHASHa - OPSLAGPLAATS EN

SACRAAL MUSEUM VOOR HET 

KERKELIJK ERFGOED VAN 

HENEGOUWEN

WAT IS CHASHa?
CHASHa is het centrum voor sacrale
geschiedenis en kunst in Henegouwen en is in
juni 2013 opgericht op het initiatief van
Monseigneur Guy Harpigny, bisschop van
Doornik.

* DOEL
Het beschermen van het bestaande
meubilair te bewaren, en te inventariseren.
Het bevatten van de betekenis van dit
uitzonderlijk gemeenschappelijk erfgoed.

* HOE REALISEREN WE DAT?
Door het oprichten van een bewaarplaats die
dit patrimonium zal handhaven op de meest
adequate wijze.

Door het organiseren van permanente en
tijdelijke tentoonstellingen in samenwerking
met het sacrale patrimonium van Henegouwen.

www.chasha.be



De abdij van Bonne Espérance is de
meest aangewezen plaats om het
Project CHASHa op te nemen.
De abdij was vroeger de woonplaats
van Premonstratenzers (Heilige
Norbertus) en is ook ingeschreven
op de lijst van het « uitzonderlijk
patrimonium » van de Waalse
gemeenschap. Bonne Espérance is
een prachtig voorbeeld van de XIIIde

en XXste religieuse architectuur.
Na de abdij werd Bonne-Espérance
ook het Klein Seminarie van het
bisdom Henegouwen.

ORGANISATIE VAN DE BEWAARPLAATS EN HET MUSEUM

De bewaarplaats bevindt zich in één van de vleugels van het
hoofdgebouw van de XIXde eeuw die zal ingedeeld worden in
verschillende aangepaste lokalen.
Het museum waar het publiek een bezoek kan brengen, is
ingeplant in de sacristie gebouwd door Laurent-Benoit
Dewez in 1775.
Dit achthoekig gebouw behoort tot het bijzonderste kerkelijk
patrimonium van Wallonië maar is toe aan een grondige
restauratie.

DE ABDIJ VAN BONNE ESPÉRANCE

CONTACT
info@chasha.be Abbaye de Bonne-Espérance
0470/102.468 Rue Grégoire Jurion 22
www.chasha.be 7120 Vellereille-les-Brayeux

Het CHASHa steunen?
Een donatie via het projetcaccount bij het Koning
Baudewijnstichting
BE10 0000 0000 0404
 communicatie: 128/2816/00021


